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KAFİRLERE BÜYÜK ŞOK! 
HAMZA MUSLUMAN OLDU 


Mekke'de müşriklerin tüm baskı ve işkencelerine rağmen İslam yayılmaya devam ediyor. Hz. 
Peygamber'in amcası ve Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olan Hamza b. Abdulmuttalip'in müslüman olduğunu açıklaması kafirleri şok etti. Daru'un Nedve'nin endişesi arttı. 


Raa ayında müminlerden bir grubun Habeşistana iltica etmiş olması, Allah Rasulü'nün davetinde hiçbir değişikliğe neden olmadı. O yine eskisi gibi bireysel ve toplumsal davetine devam ediyor. Bu durum Mekke ileri gelenlerinin günden güne daha da öfkelenmesine ve Allah Rasulü'ne yönelik saldırıların daha da artmasına neden olsa da bu saldırılar müşriklerin aleyhine dönüyor. En son Ebu Cehil'in Allah Rasulüne dönük pervasız saldırıları bardağı taşırdı ve yaşananlar (o Hamza b. Abdulmuttalib'in Müslüman olmasına vesile oldu. 












Devamı Sayfa 2'de.. 


MUH CİRLER GERİ ÜMMÜ ZER 


ALINLARI SECDEYE GİTSE 


D O N ÜYO R DE KALPLERİ SECDEYE 


GIİTMEYENLER 


Habeşistan'a hicret eden müslümanlar Mekke'ye geri Müşrikler mi yandan inananlara AEEY 


dönüyor. 
Muhacirlerin geri dönüşüne, geçtiğimiz gün Kabe'de 


ve adalete çağıran saf davetini bulandırmak için iftiralar atmaya devam ediyorlar. Öyleki bunu yaparken zaman zaman kendileri de gülünecek 


kapanan müşriklerin müslüman olduğuna dair yanlış hallere düşüyorlar. 


haberlerin ve söylentilerin etkili olduğu öğrenildi. 
Muhacirler haberlerin asılsız olduğunu öğrenince hayal Zira güneş balçıkla sıvanmaz. 
kırıklığına uğradı. Mekke'ye yaklaşınca müslümanlara yapılan eziyet ve zulümlerin devam ettiğini haber alan Bu sözün kıymeti ve haklılığı geçtiğimiz gün muhacirler ne yapacakları konusunda yeni bir karar Kabe'de yaşananlar düşünüldüğünde nasıl da vereceklerini, konu ile ilgili istişarelerin sürdüğünü ortaya çıkıyor, öyle değil mii? e 

belirttiler. Kafirler yaptıkları zulümler ve güç gösterileriyle Bazı kaynaklar muhacirlerden bir kısmının şehre giriş al al e gagar a gak 


l korkuyorlar, Kur'an'dan korkuyorlar. 
için yakın akrabalarından eman ve himaye talebinde Kur'an ile vahyedilenlerin hakikat olduğunun o 


bulunabileceğini aktardı. kadar farkındalar ki insanları Kur'an okumaktan ve Devamı Sayfa 3'te... dinlemekten sakındırmaya çalışıyorlar. 
Devamı Sayfa 2'de... 








M.EMİN SARAC Go O Geleceğe ÜCRETSİZDİR 


MEKKE GÜNDEMİ 





ÜMMÜ ZER 


ALINLARI SECDEYE GİTSE DE 
KALPLERİ SECDEYE GİTMEYENLER 


Bunun için önce Rasulü insanları sözleriyle büyüleyen bir büyücü ve kahin olmakla suçladılar. Firavun'un Musa (a.s.)'a büyücü diyerek iftira atması gibi. Ama insanlar Rasul'ün Muhammed'ül Emin olduğunu biliyorlardı. Bu da tutmayınca bu sefer Kur'anı dinlemeyi insanlara yasaklamaya çalıştılar. Tehdit ve baskılarla Allah Resulünü Kur'an'ı açıktan okumaktan vazgeçirmeye çalıştılar. Fakat Allah Rasulü bırakın geri adım atmayı, her geçen gün insanları, kullara kulluğa çağıran bu düzene açtığı cepheleri çoğaltmakta ve zalimlerin maskesini düşürmeye devam etmekte. 
İslam'ın yayılışı sürmekte. İşte dün Musab b. Umeyr, Osman b. Affan. Bugün Hamza b. Abdulmuttalip. Kimbilir yarın Kureyşin hangi ciğerparesi İslam hakikati ile şereflenecek. 

Allah Rasulü'nün son hamlesi geçtiğimiz gün Kabe'de toplantı halinde bulunan Kureyş'e Kur'an okuması oldu. 
Bu belki de Allah Rasulü'nün tüm ileri gelenlerin hazır bulunduğu bir ortamda Kur'an'dan bir sureyi baştan sona ve açıktan ilk kez okuduğu bir andı. Hiç beklemedikleri bir anda kulaklarını tıkamaya fırsat vermeden Allah Rasulü Kuran okumaya başladı. Peygamber'in dudaklarından dökülen ayetler o kadar etkiliydi ki müminkafir tüm soluklar tutulmuştu: 

“..Lut kavminin altını üstüne getiren, memleketlerini yerle bir eden de O'dur. Onları kuşatan Allah'ın gazabıdır. O halde ey insan! Rabbinin hangi nimetinden şüphe edebilirsin? Bu peygamber de önceki uyarıcılardan biridir. 
Kıyamet yaklaştı. Kıyameti Allah'tan başkası açığa çıkaramaz. Siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? 
Ağlamıyorsunuz da ona gülüyor musunuz? Gaflet içinde oyalanıyor musunuz? Artık Allah'a secde edin ve sadece O'na kulluk yapın. “ (Necm/53-02) 

Allah Rasulü Sözlerini bitirdiğinde Harem'de çit çıkmıyordu. Ayetler adeta kalpleri titretmiş, zihinlerde yıldırım etkisi yapmıştı. Allah Rasulü ve müminler hep beraber secdeye kapandılar. İşte o sırada herkesi şok eden bir an yaşandı. Hakkın üstünlüğü, müstekbirlerin ve alaycıların inadını bir anlığına da olsun kırmış ve kendilerine hakim olamayıp Allah Rasulü ile birlikte secdeye kapanmışlardı. Öyleki çok yaşlı olduğu için secdeye gidemeyen Velid b. Muğire bile eline bir avuç toprak alıp alnına sürdü. 

Bu olay öyle bir yankı uyandırdı ki oHabeşistan'daki muhacirlere Mekkeli kafirlerin müslüman olduğu yönünde haberler ulaştı. İnançları uğruna hicret eden müslümanlar bu habere o kadar sevindiler ki pek fazla araştırma gereği duymadan soluğu Mekke'de aldılar, Allah Rasulüne ve müminlere bir an önce kavuşmak için yollara düştüler. 

Ne varki alınlar secdeye varmış olsa da kalpler kararmıştı bir kere. Kur'an'ın hikmetli sözleri, dayanılmaz üslubu kafirleri sekteye uğratmıştı ve onlar secde etmişlerdi. 
Ama çıkarları ve itibarları akıllarına gelince büyük bir hata işlediklerini düşündüler ve birbirlerini suçlamaya başladılar. Yaptıkları secdeyi nasıl inkar edeceklerini bilemediler. “Biz yanlış duyduk, Muhammed ilahlarımıza secdeye çağırıyor zannettik demeye başladılar.” 
Dediğimiz gibi kalpleri kararmıştı, taşlaşmıştı bir kere. 
Lakin öyle taşlar vardır ki içinden ırmaklar kaynar, bağrından sular fışkırır. Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Lakin öyle kalpler de vardır ki taşlardan da daha katıdır. Bu ilahi hakikatin bir şahidi olarak kayda geçti müşriklerin bu hali. Alınlar secdeye gitse de kalpler secdeye gidemedi. 

Allah bize vaad ediyor. Onlar bir kere daha secdeye çağrılacaklar. Son bir kere. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak . O gün isteseler de secde edemeyecekler: 

“İnsan bedeninin bir kemik yığınından ibaret hale getirileceği, Gün ve onların, [şimdi hakikati inkar edenlerin, Allah'ın huzurunda] secde etmeye çağrılacakları ama onu yapmaya güçlerinin yetmeyeceği Gün, (işte o Gün) gözleri zilletin ağırlığıyla ürkekleşip durgunlaşacaktır; çünkü hayatta iken [Allah'in huzurunda) secde etmeye çağrılmaları [boşa gitmişti].O halde bu haberi yalanlayanları Bana bırak. Onları, ne olup bittiğini fark etmeyecekleri şekilde, yavaş yavaş alçaltacağız. çünkü onlara bir süre belli bir üstünlük versem de Benim ince planım son derece sağlamdır!” (Kalem/42-43) 

“İŞTE [bazı insanları bu dünyada denemek için verdiğimiz] azap böyledir; ama öteki dünyada [günahkarların uğrayacağı) azap daha şiddetli olacak; keşke bunu bilselerdi! (0 gün ) Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar için nimetler dolu cennetler (o vardır.”(Kalem/33-34) O halde sabredin ey Müminler! Muhakkak ki Allah doğru söyler. 
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SİYER GAZETESİ 


KAFİRLERE BÜYÜK ŞOK! 
HAMZA MUSLUMAN OLDU 


Mekke'de İslam'ın durmaksızın yayılması , kafirlerin öfke ve baskılarının daha da artmasına neden oluyor.. İslam ve iman sadası kulaktan kulağa yayılıp gittikçe gürleşiyor, müşriklerin uykusunu kaçırıyor. 
Yaptıkları planlar ise mü'minlerin sayısını azaltmak yerine artırıyor. Kureyş'in itibarlılarından ve haksızlığa tahammülsüzlüğü ve kahramanlığı ile tanınan Hamza b. Abdulmuttalip de bu sadaya kulak verdi. 

Hamza'nın müslüman oluşu hem heybeti ve cesareti ile hem de Kureyş içindeki itibarlı konumu ile müminleri güçlendirdi, kafirlerin sancılarını ise kat kat arttırdı. 


Ebu Cehil, Yine Öfke ile Kalktı, Zararla Oturdu. 
Hamza'nın müslüman oluşunu tetikleyen olaylar Ebu Cehil'in Allah Rasulüne karşı o saldırılarını arttırmasıyla başladı. 

Rasulüllah (a.s) Safa yakınlarından geçiyordu. O sırada Ebu Cehil ,Hz.Peygamber (a.s)'e küfretmeye başladı.Ağıza alınmayacak sözler söylemiş , O'na sataşmış, Oo ruhunu incitmiş, gönlünü kırmıştı. 
Rasulüllah (a.s) onun bu aşağılık davranışı karşısında cevap vermeye dahi tenezzül etmedi, üzüntüyle ve sessizce evine gitti. Ebu Cehil ise Daru'n Nedve 'nin yakınına giderek sohbet halkasına katıldı. 
Hamza her zaman yaptığı gibi ok ve yayını kuşanmış vaziyette avdan dönüyordu. Beni Teym'in bir reisi ve Hılfu'-rudul'un kurucularındandır biri olan Abdullah bin Cud'an'ın azatlısı müslüman bir kadın Ebu Cehil'in ağza alınamayacak hakaretlerini duydu ve çok üzüldü. Hamza her zaman olduğu gibi avdan dönerken karşılaştığı insanlara selam veriyor ; onların hal hatırlarını soruyordu. Nihayet Kabe yakınlarına uğramaya karar verince Abdullah bin Cud'an'ın azatlı cariyesiyle karşılaştı .Kadın Hz. 
Hamza'ya görüp duyduklarını ve Ebu Cehil'in küstahlığını anlattı. 
"Hişam'ın oğlu Ebu'l Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e nasıl davrandığını bir görseydin. Ona şuracıkta türlü türlü işkenceler yaptı,hakaret etti, karşı koyması için de tahrik etti; sonra da çekip gitti. 
Muhammed de ona hiçbir şey söylemedi!" Gittiği yeri göstermek için Kabe' yi işaret etti. 

Hamza Safını Belirledi 
Hamza bu zamana kadar yeğeni ve aynı zamanda süt kardeşi olan Muhammedü'l Emin'in tebliğine karşı sessiz kalmış , söylenilenleri sadece dinlemekle yetinmiş, tarafsızca, uzaktan izlemişti. 
Fakat bu sefer Hamza yeğeninin ve Haşimoğullarının aşağılanmasına razı olmadı. Cesur ve yumuşak huylu olmasına karşın kızınca bağışlamaz ve sert bi adam olurdu.Yeğeni 


atalarının dininin yerine yeni bir dinle de gelse o yeğenini çok seviyordu. 
Savunmasız bi adama özellikle yeğenine bu yapılır mıydı? Son derece öfkelenen Hamza ,omzunda yayıyla Kabe yakınında oturmuş bulunan Ebu Cehil'in yanına gitti. 

“İslam Düşmanının kafasını yardı” 
Yolda Hamzayı gören herkes , onun hiddet dolu gelişini görünce korkup olacakları merakla beklemeye koyuldular. Kimseye selam bile vermeyip doğruca Daru'n Nedve' ye gitti ve elindeki yayı bütün gücüyle Ebu Cehil'in başına indirdi. Ebu Cehil'in başından oluk oluk kanlar akmaya başladı. 
Hamza ise kararını açıkladı:" Sen nasıl olur da O'na sataşır,hakaret edersin? Bundan sonra ben de Muhammed'in ( yanındayım.0'nun söylediklerinin doğru olduğunu kabul ediyorum.Ben de O'nun dinine giriyorum.Haydi gücün yetiyorsa benim karşıma çık da göreyim seni. Bunu kabul etmeyip,engellemek isteyen varsa çıksın karşıma." O sırada Hamza'yı bu halde gören Mahzumoğulları müdahale etmeye niyetlenince Ebu Cehil onlara mani oldu. 
“Ebu Umara'yı bırakın ! Gerçekten bugün ben O'nun yeğenine ağır küfürler ettim” diyordu.Belki de maksadı Hamza'nın kendine olan öfkesini azaltmak ve İslam'a girmesini engellemekti. 


Kafirlere Büyük Şok 

Hamza'nın İslam'a girdiğini açıklamasıyla kafirler büyük bir şok yaşadılar. Hatta başlangıçta Hamza'nın bu kararı öfke ile alınmış ani bir karar olarak değerlendirdiler ve bu işte ciddi olmadığı yönünde söylentiler (kulislerde konuşulmaya başlandı. Müşriklerden bazıları Hamza'yı kararından geri çevirmeye çalıştı. Bu söylentiler üzerine daha sonra basına yazılı bir açıklama yapan Hamza b. 
Abdulmuttalip başlangıçta öfke ve yeğenine sahip çıkma arzusu ile ile İslam'a girdiğini açıkladığını belirtti. Daha önce İslam ve yeğeni muhammed'in çağrısı üzerine etraflıca düşünmediğini belirten Hamza, yaşanan son olayın onu Muhammed (a.s.) 
‘n peygamberliği üzerinde düşünmeye sevk ettiğini belirtirken sonunda net bir tercih yapmak zorunda hissettiğini ifade etti. Ertesi gün Muhammed (a.s.) 
ile (o gerçekleştirdiği görüşme üzerine tüm şüphelerden arındığını söyledi. İslam'a giriş kararının arkasında durduğunu tüm kamuoyuna ilan eden Hamza b. Abdulmuttalip, bundan sonra müslümanlarla birlikte hareket edeceğini duyurdu. 
Kureyş'in önde gelenlerinden birinin müslümanlara katılması müşriklerin korkularına korku, kinlerine kin kattı; müminlere ise güç verdi Hamza gibi bir aslan avcısının Efendimizin (s.a.v) safında olması bütün müminleri sevindirdi. 


Allah Rasulü'nün Duası Müminlere Umut Oldu “BİZİ İKİ ÖMER'DEN BİRİ İLE GÜÇLENDİR” 


Müminler için zorluklar Mekke'de her geçen gün 


artarken Hamza b. Abdulmuttalip'in müslüman olduğunu ilan etmesi sevinç veren bir gelişme oldu. Bu gelişmenin ardından Allah Rasulü'nün “Allahım Bizi iki Ömerden biri ile güçlendir” diyerek dua etmesi islam'a katılacak güçlü isimlerin sayılarının artacağına dair müminlere yeni bir umut verdi. 

Allah Rasulü'nün duasında kastettiği iki Ömer'in kimler olabileceği ile ilgili yorumlar iki isim üzerinde yoğunlaştı. 
Ömer b. Hattab ve Am b. Hişam. 
İki isminde İslam'a karşı olmada ve müminlere eziyet vermede başı çeken isimler olması dikkat çekiyor. 
Üstelik iki ismin ortak nitelikleri bu kadarla da sınırlı değil. 

Ömer b. Hattab ve Amr b. Hişam ikisi de Dar'un Nedve'de söz sahibi önemli üyelerden. Kureyşin önemli kabilelerinden Mahzumoğullarında akrabalık bağı ile birleşen iki isim de kabileleri içerisinde zekaları, siyasi karizmaları ve diplomatik yetenekleri ile öne çıkmış ve genel kuralın aksine Dar'un Nedve'ye kırk yaşından önce 


kabul edilmişlerdir. 
Özellikle Amr b. Hişam İslam öncesi dönemde entellektüel kişiliği temayüz etmiş ve bu nedenle Ebu'l Hakem(Bilgeliğin Babası) olarak anılmaktaydı. Fakat Allah Rasulü İslam'a olan düşmalığından ötürü ona Ebu Cehil (Cehaletin Babası) adını vermişti. 

Ömer b. Hattab'ın aksine oldukça varlıklı ve zengin biri olan Ebu Cehil, gücünü her fırsatta müslümanlar aleyhine kullanmakta ve İslam'a büyük zararlar vermekte.. 

Allah Rasulü'nün İslam'a düşmanlık yapan bu iki kişiye müslüman olmaları için dua etmesi, peygamberin amcası Hamza b. Abdulmuttalip gibi güçlü bir ismin müslüman olmasının akabinde yapıldı. Bu nedenle Mekke'de büyük yankı uyandırdı. 
Allah Rasulü'nün bu duası bazı çevrelerde Rasul'ün, İslam'a düşmanlıklarıyla tanınan iki şahsiyete yaptığı bir son uyarı ve tebliği şeklinde yorumlandı ve müminleri umutlandırdı. Öte yandan bazı kesimler bu iki ismin, özellikle de Ebu Cehil'in İslam'a girmesinin zayıf bir ihtimal olduğu üzerinde duruyorlar. 
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SİYER GAZETESİ 


MUHACİRLER GERİ DÖNÜYOR 


İlk sayfadan devam 


Hz. Peygamber Mekke'de müslümanlara yapılan ve baskı ve işkencelerin dozunun artması nedeniyle sahabelere Habeşistan'a hicret emri vermişti. Özellikle kabileleri tarafından eman ve himayeleri kaldırılan bazı müslümanların Mekke'deki güvenlikleri tehlike altına girmiş, ticari ve hukuki faaliyetleri kesintiye uğramıştı. 
Bunun üzerine geçtiğimiz Recep ayında, içlerinde Allah Rasulü'nün kızı Rukiyye ve damadı Osman b. Affan'ın da aralarında bulunduğu bir grup müslüman Habeşistan'a hicret etmişti. Hicret etmeye güç yetirebilenlerin daha çok Kureyş'in ileri gelen ailelerine mensub gençlerden oluşması Mekke ileri gelenleri rahatsız etmişti. 

Şevval ayının o başlarında muhacirlerin Mekke yakınlarına kadar geldiği ve geri dönmeye karar verdiklerine dair haberler ortaya çıktı. 

Güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre Habeşistan'dan dönen muhacirler arasında Rasulullah' ın damadı Osman b. Affan, kızı Rukiyye, Musab b. 
Umeyr, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf, Amir b. 
Rebia 'nın isimleri geçmekte. 

Muhacirlerin oHabeşistan'da iken Kureyşin önde gelenlerinin müslüman olduklarına ve müslümanlara yapılan baskıların hafiflediğine dair haberler aldıklarını ve bu yüzden Mekke'ye dönmeye karar verdikleri belirtiliyor. Fakat Mekke yakınlarına gelince karşılaştıkları kişilerden bu haberlerin asılsız olduğunu 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öğrenen muhacirler büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. 
Baskıların tüm şiddetiyle devam ettiğini öğrendiler. 


ŞİMDİ NE OLACAK? 


Habeşistan'dan geri dönen muhacirlerin şimdi ne yapacakları ise ayrı bir merak konusu. Öğrenildiğine göre muhacirler konuyu kendi aralarında istişare etmeye ve mümkünse ortak bir karar almaya çalışacaklar. o Muhacirler (Habeşistan'a geri mi dönecekler o yoksa Mekke'de mi kalacaklar? 
Kamuoyunun merak ettiği bu soruyu muhabirlerimiz gazetemiz için araştırdı. Gazetemize konuşan muhacirlerin belirttiğine göre genel kanaat Mekke’de kalınması yönünde. Fakat bunun nasıl sağlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.. 


Muhacirler daha önce kendi kabilelerinin eman haklarını iptal etmesi ve himaye edilmemelerinden dolayı hicret etmek zorunda bırakılmışlardı. Bu nedenle muhacirlerin Mekke'ye girebilmek için öncelikle bu haklarını geri almaları gerekiyor. Sahabelerin kendi kabilelerinden himayei almak için bazı diplomatik girişimlerde bulundukları da gelen haberler arasında. 


Osman b. Affan'ın kendi kabilesinin ileri gelenlerinden olan Ebu Uhayha Said b. el-As ile görüştüğüne dair ge- 


en bazı bilgiler bu ihtimali güçlendirmekte. Görüşmede Osman b. Affan'ın Ebu Uhayha'dan Mekke'ye giriş için kendisine eman ve himaye sağlamasını istediği düşünülüyor. İlerleyen günlerde geri dönen diğer muhacirlerin de Kureyşli akrabalarıyla benzer görüşmelerde bulunabilecekleri belirtiliyor. 


YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLUR MU? 


Habeşistan’dan dönen muhacirlerin büyük çoğunluğunun Mekke'de kalma fikrini destekledikleri düşünülse de ailelerinden eman alıp alamayacakları merak konusu. Muhacirler eman hakkı almayı başarsalar bile Mekke'de müşriklerin Hz. peygamber'e ve müslümanlara yaptığı baskılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu durum bu himaye ve eman haklarının kalıcı olmayacağı yorumlarına neden olmakta. 


Muhacirler her ne kadar Mekke'de kalmak lehine karar beyan etseler de, hicret ettikleri Habeşistan'da dini açıdan herhangi bir baskı ile karşılaşmadıklarını ve misafirperverlikle ağırlandıklarını, eskiden beri ticari ilişkileri bulunan bu ülkede ekonomik olarak da rahat ettiklerini belirtmekteler. Yeni baskılar ve zorlamalarla karşılaşılırsa muhacirlerin dinlerini özgürce yaşayabildikleri Habeşistan'a bu sefer daha büyük bir göç dalgasının gerçekleşebileceği de akla gelen öngörüler arasında. 





ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ 
PERS ORDUSU KUDÜS'E İLERLİYOR 


Bizans Ordusu'nun Perslerle Antakya dışında 


gerçekleşen (o kritik savaşta (yenilmesinin ardından İmparatorluğun Akdeniz'e açılan kapısı Caesarea Maritima/Kayserya'yı kaybetti. 
Pers ordusu Kudüs'e doğru ilerleyişe geçti. 


Kısa bir süre önce Pers Şahı Il. Hüsrev, ordusunun önemli isimlerinden Şahrbaraz'ı general olarak atamış ve Yakın Doğu'nun Bizans kontrolündeki alanlarını fethetmek için harekete geçmesini emretmişti. Şahrbaraz'ın Antakya zaferinin ardından, eyaletin idari başkenti sayılan oKayserya'yı da fethetmesi Bizans 


İmparatorluğu açısından büyük bir hezimet 5 


olarak değerlendiriliyor. 


Perslerin bu hızlı ilerleyişin nedenleri arasında 


Bizans ordusu içerisinde baş gösteren isyanların 


yanı sıra Bizans eyaletlerindeki bazı grupların Perslerle ittifak yapmaları gösteriliyor. 


Irak ve Suriye bölgesinde Lahmiler başta olmak | 


üzere bazı Arap kabilelerinin kendileri gibi putperest inanca sahip olan Perslerle işbirliği yaptığı gelen haberler arasında. Bunun yanı sıra, Bizans aleyhine ayaklanan Filistin bölgesindeki yahudilerin de Pers ordusuna silahlı destek verdikleri belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklar Pers ordusuna katılan yahudi isyancıların sayısını 20.000 ila 26.000 olarak nitelendiriyor. 


Roma'nın Judaea eyaletinin başkenti olan Kayserya Kudüs'e sadece 120 km uzaklıkta bulunuyor. Hıristiyanlık açısından büyük önem taşıyan Kudüs stratejik öneminin yanı sıra Kutsal Haç ve Kutsal Mızrak gibi önemli kutsal emanetlerin de bulunduğu bir merkez olarak öne çıkıyor. 

Pers ordusunun bundan sonraki hedefinin Kudüs olacağına kesin gözüyle bakılırken Hristiyan dünyası bölgedeki gelişmeleri endişe içerisinde takip ediyor. 
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‘Andolsun onlara: 


“Gökleri ve yeri kim yaratı ei ve ayı sizin yararınıza kim boyün eğdirdi?” diye sorsan, “Alah vi O halde ne diye O'na kulluktan 


Fe kapiliyorlar. 


A kullarından dilediğinin ie bollaştırır, ine ise yeterince verir. Şüphe yok ki, Allah ` Ji 


eri bilendir. 


indirip de onunla yeryüzünü 
2” diye soracak olursan, mutlaka: 


“Allah” diyecekler. 


(Sen de) de ki: “Bütün övgüler Allah'a mahsustur.” 


Fakat onların çoğu akıllarını kullanıp da bu apaçık gerçeği 


anlamaya yanaşmazlar. 
(Ankebut Suresi:61-63) 
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